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Lichtpuntjes    -  Christien Duhoux – Rueb  

 

God, 

Wij danken U 

voor lichtpuntjes in deze veertig dagen 

van inkeer en bezinning, 

voor momenten waarop we 

van het uitzicht mogen genieten 

op Uw toekomst die zal doorbreken 

en hier en daar al zichtbaar is. 

 

Houd de herinnering in ons wakker 

aan Uw inzet en liefde 

voor deze wereld, voor ons, 

mensen, die U zo vaak in de steek laten 

door de onzorgvuldige manier 

waarop we met elkaar 

en met Uw schepping omgaan. 

 

Houd ons in het oog 

ook als wij U uit het oog verliezen. 

Open onze ogen 

voor wat er werkelijk toedoet, 

en geeft dat wij Uw liefde 

en inzet voor ons 

weerspiegelen in liefde en inzet voor elkaar. 

 

Help ons op U gericht te zijn, 

zodat ons doen en laten 

iets laten zien van Uw bedoeling 

toen U ons tot leven riep. 
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• Godsdienstige vorming 
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- De Kleine Schans – Trainingsaanbod/ Tweede kwartaal 2024 

 

                     

 Godsdienstige vorming 

 

Week 12 - - - 18 t/m 24 maart 2024 

 

 

 Thema: Is het feest? 

 

Vertellingen: 

 

Intocht in Jeruzalem, Matteüs 21: 1 – 11 

Jezus wordt gezalfd, Matteüs 26: 6 – 16 

Het laatste avondmaal, Matteüs 26: 17 – 29 

  

 

 

 

Week 13 - - - 25 t/m 31 maart 2024 

 

 

 Thema: Sta op! 

 

Vertellingen: 

 

Jezus wordt gevangen genomen,  

Matteüs 26: 30 – 75 

Jezus sterft, Matteüs 27 

Het graf is leeg, Matteüs 28: 1 – 10 
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Het zal je opdracht maar zijn: koning zijn op een manier die past bij het volk van 

God. In de komende periode vertellen we verhalen over koning David en koning 

Salomo. Het zijn legendarische koningen, maar tegelijk gaat er ook van alles mis. 

De verhalen laten zien hoe moeilijk het blijkbaar is om uitvoering te geven aan de 

bijzondere opdracht die ze hebben.  

 

Het thema voor de komende periode is: Een opdracht voor jou! 

 

 

Week 14 - - - 1 t/m 7 april 2024 

 

 

 Thema: Jou moet ik hebben! 

 

Vertellingen: 

 

David wordt gezalfd, 1 Samuël 16: 1 – 13 

David bij Saul, 1 Samuël 16: 14 – 23 

David en Goliat, 1 Samuël 17 

 

 
Nieuws vanuit Onderwijs 
 
Kijkmoment voor ouders 
 
Op woensdag 20 maart organiseren we een ‘Kijkmoment voor ouders’. 

-  Vanaf 09.00 uur staat de voordeur van de school open voor ouders; de 

ingang bij de kleuters blijft gesloten. Wilt u deze ook niet als uitgang 

gebruiken? Het is van belang dat deze deur op slot blijft. 

-  In het lokaal van uw kind(eren) staan een aantal stoelen klaar. 

-  U mag zelf weten wanneer u de school inloopt, u loopt naar het lokaal 

van uw kind. Kijkt daar even door het raam/ de deur naar binnen of er 

een klaarstaande stoel vrij is. Zo ja, dan loopt u zachtjes naar binnen 

(groeten hoeft voor deze keer niet ☺)en gaat zitten. U volgt een stukje 

van de les en als u genoeg hebt gezien/ gehoord staat u op en loopt 

(weer zonder groeten…) de deur weer uit. 

-  Mochten alle stoelen in de klas bezet zijn, dan loopt u even naar het 

lokaal van uw andere kind(eren), of u wacht even op de gang. 
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De groepen 3 en 4 zijn een groot deel van de morgen in de gymzaal te 

vinden, u bent daar ook van harte welkom (over de tijden wordt t.z.t. via 

Parro gecommuniceerd)!  

 

Op deze dag wordt gewoon het lesrooster gevolgd. 

Het kijkmoment duurt tot 12.15 uur, zodat elke leerkracht rustig de werkdag 

kan afsluiten met de groep. 

 

U zult begrijpen dat dit kijkmoment alleen voor ouder(s)/ verzorger(s) is, 

jongere broertjes en zusjes kunnen niet mee. 

 

 
 

Kerk – school – dienst 
 
Op zondag 24 maart, Palmzondag, organiseren we samen met de ’ Voorhof-

gemeente’ een Kerk – School dienst. Alle kinderen zijn vanaf 08.45 uur 

welkom op school om een palmpaasstok te maken. Als de Palmpaasstokken 

klaar zijn, mogen de ouders alvast naar de kerk. 

 

In een feestelijke optocht gaan we tegen 10.00 uur, onder muzikale 

begeleiding naar de Voorhof. Daar hebben we samen een mooie dienst, tot 

ca. 11.00 uur. Na afloop van de kerkdienst mogen alle mooi versierde stokken 

mee naar huis. Voor kinderen die nog niet naar de basisschool gaan is er oppas 

in ‘de Voorhof’ 

 

Er hebben zich al een groot aantal kinderen opgegeven om een palm-

paasstok te komen versieren. Wil uw kind ook komen, maar bent u de brief 

kwijt… Geen probleem, een berichtje via Parro naar de juf of meester is ook 

goed (doe dit wel voor dinsdag 19 maart!).  

 

We hopen ook u zondag 24 maart, samen met uw kind(eren) te mogen begroeten! 
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Paasviering 
 

Op donderdag 28 maart vieren we met de hele school 

het Paasfeest. Om ongeveer 10.30 uur vertrekken we met 

alle kinderen naar ‘de Voorhof’. De kinderen zijn 

ingedeeld in ‘verticale’ groepjes van 8 kinderen. In elk 

groepje zit bijvoorbeeld een kind zit uit groep 8, een kind 

uit groep 7, groep 6, groep 4, groep 3, groep 1…  

 

De oudere kinderen dragen de verantwoording en zorg voor de jongeren. Als 

wij in ‘de Voorhof’ het feest vieren dat Jezus is opgestaan, wordt in de school 

door de activiteiten commissie de lokalen omgetoverd tot ‘eetzalen’. Tegen 12 

uur zijn wij terug op school en gaan we samen eten.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Let op: U hoeft uw kind geen lunchpakket mee te geven! 

      (wel een ‘tussendoortje’ voor de ochtend) 

 

Mocht uw kind een dieet volgen (glutenvrij, geen producten met koemelk enz.),  

wilt u dit dan even doorgeven aan juf Willy: willy.oving@pcogv.nl  

Graag voor woensdag 27 maart) 

 

Voor alle kinderen begint het vrije paasweekend op:  

donderdag 28 maart om 14.30 uur! 

 

 
Leerkrachten zoeken een fiets! 
 
Voor het heen en weer pendelen naar de Camp zijn we op zoek naar een 

fiets. Niet alle leerkrachten komen uit de buurt of hebben beschikking tot een 

fiets. De fietsen die we nu hebben zijn helaas niet bruikbaar meer. Als u thuis 

een oude, maar nog steeds bruikbare fiets heeft die u niet meer gebruikt en 

die u zou willen doneren aan de school, zouden we zeer dankbaar zijn.  

 

mailto:willy.oving@pcogv.nl
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Kalender 

       

            Woensdag 20 maart 

           Kijkochtend voor ouders/ verzorgers 

 

            Zondag 24 maart 

           Kerk – school - dienst 
 
            Donderdag 28 maart 

           Paasviering met aansluitend een Paaslunch 

        

            Vrijdag 29 maart t/m maandag 1 april 

           Vrij Paasweekend 

            

            Vrijdag 5 april 

           Nieuwsbrief 14 

 

 Dinsdag 16 april 

 Schoolfotograaf 
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Ingekomen stukken 
 

• Tweedehands kinderkledingbeurs - zaterdag 6 april 2024      

• De Kleine Schans – Trainingsaanbod/ Tweede kwartaal 2024 
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